
De magie van het landschap
een educatief project
 

Dit is het begin van een herschreven 
sprookje voor kleuters. 
Tien eeuwenoude zwerfkeien in Lutjegast 
vormen het beeld De Baak, een 
belangrijke inspiratiebron voor dit project.
De magie van het landschap is een 
educatief pakket voor kinderen in 
het basis- en voortgezet onderwijs.  
Voor zowel kinderen uit de stad als kinderen 
van het platteland is het Westerkwartier 
een leuk en leerzaam gebied!

De magie van het landschap 
wordt ontwikkeld door 
Organisatiebureau Geert Lameris 
in opdracht van 
Stichting Kwartiermakers 
info@geertlameris.nl

Met twee vingers pakt de reus Joost 
in zijn kraag en zet hem met een 

reuzenzwaai bovenop de hoge, hoge 
toren. “Zo” zegt de reus. “Nu kan ik je 
eens beter bekijken”. De reus begint  

te lachen en slaat van pret op zijn 
knieën. “Ha, ha, ho, ho, wat ben jij 

klein! Jij bent niet groter dan mijn 
duim! Ik noem jou Klein Duimpje!”




